
Samen met onze medewerkers, klanten, relaties, vrienden en familie hebben we in 2004 tijdens tien dagen feest en een personeelsreünie teruggekeken op 

de eerste tien jaar van De Cardinaal. Eén groot festijn waarbij oud-medewerkers spontaan achter de bar sprongen om als vanouds bij toerbeurt bardienst te 

draaien. Alle spraakmakende gebeurtenissen uit die tijd passeerden de revue. Van de spaarkasfeesten en het vieren van voetbalkampioenschappen tot aan 

de motor-demonstraties van de Harley Davidson Club toe. 

Van alle kanten kregen we steun om, jong als we waren, in 1994 een eigen café te beginnen. Zo werden we door onze collega’s op de Oelemarkt hartelijk 

ontvangen, waar we nog steeds dankbaar voor zijn. Je moet er immers toch samen voor zorgen dat de mensen hier graag naar toe komen. 

Met dit bijzondere fotoboek over onze geboortestad willen we iedereen bedanken voor alle mooie jaren die we al hebben gehad en toasten op de mooie 

jaren die hopelijk nog gaan komen. Veel lees- en kijkplezier gewenst!

Jack en John Cardinaal
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